


WIE IS WeTravel2 

WeTravel2 is een reisagentschap welke reizen organiseert voor mensen met een beperking.  

Ze werken de vakantie van a tot z uit, en dat precies volgens de wensen en behoeften van de 

persoon met een beperking.  Dit is wat hen zo uniek maakt in Vlaanderen.   

Stel u voor dat u, ook met een fysieke beperking, kunt reizen zonder dit te ervaren als een 

opgave.  Maar wel als een leuke, zorgeloze of zelfs avontuurlijke ontdekking van een land en 

zijn cultuur.  Dankzij een organisatie die het mogelijk maakt om u onbeperkt te laten reizen. 

Door betrouwbare informatie, contacten, ervaring en netwerken gebundeld in één solide 

organisatie die instaat voor uw comfort, welzijn én vooral uw reisplezier.  Die organisatie is 

WeTravel2; een nieuwe, trendy en upmarket reisorganisatie uit de regio Antwerpen. 

WIE IS DAVY 

Davy is een 41 jarige man met een niet aangeboren hersenletsel.  Davy woont zelfstandig met 

ondersteuning in het centrum van Antwerpen.  Davy ging vroeger meermaals naar een van de 

Costa’s in Spanje en hij heeft daar heel mooie herinneringen aan.  Zijn thuisbegeleidster 

kende het bestaan van WeTravel2 en vertelde erover aan Davy.  Toen  Davy vernam dat ook 

hij op vakantie kon gaan begonnen zijn oogjes te glinsteren en werd er contact gezocht met 

WeTravel2.  Davy kon kiezen uit meerdere bestemmingen en koos voor Rhodos omdat hij 

daar nog nooit eerder is geweest. 

DE BEGELEIDER 

Ludwig is een gediplomeerde berggids en reisleider bij het Zuiderhuis en bij WeTravel2.  

Ludwig is 62 jaar en is woonachtig in Merchtem.  Hij heeft de reis voor Davy uitgestippeld en 

het is de bedoeling dat hij Davy een onvergetelijke reis laat maken. 

 

De grote dag is aangebroken.  Davy wordt door zijn mama naar de luchthaven van Zaventem 

gebracht waar Ludwig Davy overneemt.   



De koffers worden ingecheckt en we gaan aan boord van het TUI vliegtuig.  Onderweg naar 

de startbaan passeren we het vliegtuig van de Rode Duivels en dat is Davy niet ontgaan want 

hij herkende het vliegtuig meteen.  We zitten helemaal achteraan in het vliegtuig, dicht tegen 

het toilet, en Davy krijgt een zetel aan het venstertje.  We hebben geluk want de derde zetel 

blijft vrij zodat wij de nodige ruimte hebben. 

 

 



 

 

Alle passagiers van TUI moeten op de bus behalve wij, wij worden met een taxi naar het hotel 

gebracht.  In het hotel krijgen we een mooie kamer toegewezen en gaan we eten in het 

restaurant van het hotel. 



 

We hebben een ruime familiekamer  bestaande uit twee verdiepingen.  Davy neemt de 

benedenverdieping en ik slaap boven. 





Davy eet graag en lust zowat alles.  Ook in de namiddag lust hij wel een ijsje.   





We maken een uitstap naar het eilandje Symi. Eerst gaan we met de bus naar de haven van 

Rhodos. 





 

Vervolgens nemen we de ferry naar Symi.  De ferry zit goed vol, we zullen dus zeker niet 

alleen zijn in Symi. 





 

Rhodos de hoofdstad van het Griekse eiland Rhodos.  De stad ligt in het uiterste noorden van 

het eiland en is een havenstad.   



 



  

 

De oude stad, die aan de haven ligt, is omgeven door muren. De nieuwere wijken zijn om 

deze oude stad heen gebouwd. De stad heeft ongeveer 60.500 inwoners. 





Onderweg naar Symi varen we langs verschillende eilandjes.  Er zijn zo'n 6.000 Griekse 

eilanden, die in de zee om het vasteland verspreid liggen, hiervan zijn 227 eilanden bewoond.  





 

Rhodos telt honderden windmolens.  Deze windmolens werden door de inwoners gebruikt om 

water uit de grond te pompen, tegenwoordig staan ze er puur als decor. 





 

Symi bezit geen enkele waterbron.  Elk huis heeft een reservoir om regenwater op te vangen. 

Rhodos levert elke week drinkwater aan Symi met een tanker.





Ter plaatse krijgen we, in het Nederlands een rondleiding van een vrouwelijke gids.  We 

waren met een grote groep maar Davy heeft alles goed kunnen volgen want hij liep steeds 

naast de gids. 





 

We meren eerst aan in de haven van Panormitis.  Daar bevindt zich het klooster van 

Aartsengel Michaël.  Dit klooster is gebouwd op de plaats waar in de oudheid een tempel voor 

Poseidon heeft gestaan. Het is nog steeds in gebruik.





Na een korte stop gaan we met de ferry verder naar de eigenlijke stad Symi dat we na een half 

uurtje bereiken.





In 1943 werd Symi bezet door Nazi-Duitsland en nadat deze zich over hadden gegeven kwam 

het eiland onder bestuur van Groot-Brittannië.  In 1948 werd het eiland onderdeel van 

Griekenland.





 

In zomermaanden lopen er hier alle dagen honderden toeristen rond maar in de winter sluiten 

alle winkeltjes en trekken de meeste bewoners naar het vaste land.  Slechts één bar blijft open.





Boven in het dorp, na een klimpartij via steile trappetjes, bereik je een rij met oude stenen 

windmolens.





Een plaatselijke restaurantuitbater toont ons de vissoorten welke hij vandaag kan klaarmaken 

voor de gasten.





Het merendeel van de inwoners, rond de 2500 mensen, woont in de hoofdstad van het eiland 

en in een paar kleine dorpen die zijn verspreid over het eiland.





  

Ooit was het eiland Symi dicht bebost, maar de scheepsbouw die er plaatsvond heeft het 

eiland nu helemaal kaal achter gelaten.  Op een gegeven moment moesten er bomen vanaf het 

Turkse vasteland worden geïmporteerd.  





Wij houden het vandaag bij een traditionele, eenvoudige pizza.





Het eiland staat tegenwoordig vooral bekend om de natuurlijke sponzen.  Zo rond 1850 begon 

de behoefte aan sponzen explosief toe te nemen.  Hierdoor werd het zoeken naar natuurlijke 



sponzen een lucratieve bezigheid op veel eilanden in de buurt.  Het was echter niet zonder 

gevaar. De sponzen werden door duikers naar boven gehaald die soms wel 70 meter diep 

gingen.  Veel van hen raakten dan ook verlamd, kregen longembolie of decompressieziekte. 

Het was echter ook een manier om snel veel geld te verdienen en veel duikers leefden dan ook 

een decadent leven.  Veel van de immense villa's zijn in deze periode gebouwd.  Eind 20e 

eeuw was het echter gedaan met de sponzenhandel.  Door een nog onbekende oorzaak stierf 

het merendeel van de sponzen in de Egeïsche Zee.  De sponzen die hier nu aan de toeristen 

worden verkocht worden geïmporteerd uit de Caraïben.  



We hebben een prachtig zwembad in de tuinen van het hotel.  





We hebben alle dagen zon gehad met temperaturen steeds net iets onder of iets boven de 30 

graden.  Het was de eerste keer dat Davy in Rhodos of Griekenland was.  Hij heeft er stellig 

van genoten en misschien komt hij hier ooit nog wel eens terug. 

Davy De Hertog  :  dehertogdavy@gmail.com 

Ludwig D’Haese :  benaltijdweg@gmail.com 

WeTravel2  :  info@wetravel2.eu 

 

Tekst en foto’s  :  Ludwig D’Haese 
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